Vieringen op OBS Rosa Boekdrukker

Amsterdam mei 2023

De Rosa Boekdrukker is een openbare basisschool in de Baarsjes. Het is een gemengde
school met een ouderpopulatie met circa 40 nationaliteiten. Al die nationaliteiten brengen
eigen (culturele en religieuze) gebruiken en vieringen met zich mee. Samen met het team en
ouders (klankbordgroep en MR) heeft de Rosa Boekdrukker gekozen om schoolbreed de
volgende vijf feesten te vieren:

1. vijfjaarlijks Rosadag (geboortedag Rosa Boekdrukker): Rosa Boekdrukker, onze
naamgeefster is in 1908 geboren. Ze was een verzetsheld die onder andere de
Februaristaking in de Tweede Wereldoorlog mede georganiseerd heeft. We vieren
vijfjaarlijks haar geboortedag aan de hand van een thema gelieerd aan haar daden
(bijvoorbeeld vrijheid). Ons komende lustrumfeest is op 13 november 2023;

2. Sinterklaas: Sinterklaas is een onderdeel van de Nederlandse cultuur. Uiteraard wordt
de Sint vergezeld door roetveegpieten. In unit 1 (groepen 1 tot en met 4) is het
Sintverhaal vigerend als thema voor de leeractiviteiten rondom 5 december. Op 5
december wordt de Sint onthaald op het schoolplein. In unit 1 krijgen de leerlingen een
cadeautje (door de ouderraad (OR) aangeschaft en ingepakt), in unit 2 maken de
leerlingen surprises en schrijven ze een gedicht;

3. Kerstdiner: na sinterklaas versiert de ouderraad de school in kerstsfeer; de groepen
zetten zelf een kerstboom op. Ook bij dit gebruik sluiten we aan bij de Nederlandse
cultuur. We vieren dit feest niet in religieuze zin. Wel vertellen de leerkrachten over de
oorsprong van dit feest. Op de donderdagavond voor de kerstvakantie komen de
leerlingen in feestkleren naar school en hebben we samen een kerstdiner. De ouders
hebben een gezellig samenzijn in de speelzaal;

4. Koningsspelen: we zijn een gezonde school. Tijdens Koningsspelen krijgen de leerlingen
een (gezond) ontbijt (mocht deze dag in Ramadan vallen, dan schrappen we het ontbijt).
Daarna hebben achtereenvolgens de groepen 1/2, de groepen 3/4 en de groepen 5 t/m
8 een sportdag;

5. Rosafestival: aan het eind van het schooljaar zijn er de zogenaamde culturele weken.
Aan de hand van een schoolbreed thema organiseren we gesprekken en lessen die gaan
over gebruiken en tradities van verschillende nationaliteiten. Tijdens deze weken
worden ook vakleerkrachten (beeldende vorming) ingehuurd om dit thema te
versterken. De weken eindigen in het Rosafestival. De OR organiseert op het schoolplein
een braderie met allerlei activiteiten voor leerlingen en ouders.

Vanuit de burgerschapsdoelen (leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die
in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en leren respectvol
om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving) besteden we
aandacht aan de belangrijkste wereldreligies. We ontwikkelen de komende vier jaar een
leerlijn waarbij we per leerjaar aandacht besteden aan een (religieuze) feest- of
herdenkingsdag zoals Pinksteren, Keti Koti, Nationale Vrouwendag, Dag van de Leraar, etc.



Daarnaast kunnen ouders het initiatief nemen om een feest te vieren (bijvoorbeeld
Tibetaans Nieuwjaar of een Iftarmaaltijd).

We vinden als openbare basisschool de lichamelijke en seksuele ontwikkeling van onze
leerlingen belangrijk. Daarbij moeten we voldoen aan de burgerschapsdoelen die de
overheid ons voorschrijft. Daarom doen we mee aan de week van de Lentekriebels. We
maken een selectie uit het lespakket dat de GGD aanbiedt. We houden daarbij rekening met
de pedagogische leeftijd van de leerlingen. Daarover communiceren we ook met de ouders.
Voor ouders is er een interactieve theatervoorstelling en voor leerlingen organiseren we
naast de lessen ook een toneelvoorstelling (respectievelijk voor de groepen 1/2, 3/4 en 5
t/m 8). In dit kader noemen we Paarse Vrijdag. Deze dag behandelen we net als andere
bijzondere dagen die in het nieuws komen. We bespreken dit met leerlingen naar aanleiding
van het jeugdjournaal. Het is geen schoolbrede feestdag.



